ZEEGSE BLIJFT THUIS.....

NIEUWSBRIEF IN BIJZONDERE DAGEN APRIL 2020

Dag dorpsgenoten,

Het is een bijzondere tijd. ledereen is aan huis gekluisterd en onze bewegingsvrijheid is
beperkt, dat is wennen en zoeken naar een andere regelmaat en invulling in een kleiner
geworden wereld. Het doet 0.a. een beroep op ieders creativiteit! Onze omgeving biedt
inspiratie genoeg! We hebben in Zeegse naast het ‘mooie wonen’ een grote achtertuin en
wat kunnen we daar blij mee zijn. Wij kunnen er fietsen of wandelen, zien hoe de natuur
onverstoorbaar haar gang gaat ondanks alles en wij kunnen genieten van alles, waar we
anders misschien wel aan voorbij gingen.

In deze nieuwsbrief staan mooie foto’s en berichtjes van verschillende dorpsbewoners,
bijdragen van dichtbij. Laat u verrassen en geniet ervan!

Groet van Joke

Hier onze tijdelijke bewoners, ze hebben het erg naar hun zin!




Zoals beloofd, de foto van de ransuil in onze achtertuin. Hij is weliswaar niet erg
scherp.... maar toch.. Foto is gemaakt op zondagochtend 22 maart, 7.30 uur.

Ik had het al op Twitter geplaatst:

‘Wat een verrassing: vanmorgen 7.30 uur door alarmerende merels geattendeerd op
een ransuil bij ons in de jasmijn!’

De ransuil nestelt zeer waarschijnlijk in oude eksternest bovenin eik aan de Goldakkers.
We horen hem nu dagelijks s'avonds met een laag sonoor 'hoe' repeterend.

Janny Pepping
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Simone van der Sijs, Goldakkers, stuurde de volgende foto’s uit haar tuin. De foto
van de valk werd door een deskundige nader gepreciseerd, het is een torenvalk!

Nestelende torenvalken in je tuin, hoe bijzonder




Een bijzondere middag

Terwijl we zitten te face timen met vrienden zien we op onze afgezaagde boom achter in
de tuin ineens een sperwer met iets onder z'n poten () het gesprek gaat nog wel even
door en de sperwer gaat ook door met plukken naar iets wat onder z'n poten zit.

Wanneer het gesprek is afgelopen pakken we snel, statief, fototoestel en de telelens. Het is
gelukt om een paar bijzondere plaatjes te schieten, want dit zie je niet iedere dag in je tuin
gebeuren. Ruim een uur is de sperwer met een zanglijster (nadat een kenner de prooi heeft
geidentificeerd)bezig geweest deze te verscheuren en op te peuzelen. En heeft gelukkig
de restjes meegenomen behalve een snaveltje, en een paar tenen van de poot. Zo verliep
deze woensdag middag op 1 april wel heel bijzonder.

Groet, Anneke Joosten







Dorstige bekkies

Na de vele droge dagen en ook het voorjaar, gaan nu de kegels van de grove
den open. Daardoor zie je de dennenzaadjes dwarrelend naar beneden komen.
In deze tijd van het jaar zijn vinkachtigen heel actief op de grond. Het zijn
zaadeters. Ze zijn dol op deze dennenzaadjes, maar ze houden ook veel van
zonnebloempitten .

Van al die droge zaden krijg je dorst en daarom zien wij de laatste weken steeds
appelvinken en goudvinken op de plank in onze vijver hun dorst lessen.

Wij zagen de laatste dagen ook nog koolmees, pimpelmees, boomklever,
boomkruiper, bonte vliegenvanger, zwartkop, merel, zanglijster, Vlaamse gaai,
houtduif en bonte specht water drinken.

Stans Kofman, Heikant

Stans maakt ons attent op een prachtige site met nieuwsbrief.
Voor de liethebbers: naturetoday.com

Paartje goudvmken
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http://naturetoday.com
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Appelvinken, de lichte is een vrouwtje, de donkere een mannetje
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Nog een paar prachtige foto’s van Stans, een roodborstje, een eekhoorn en een bonte specht.




Leuke activiteit voor kleinkinderen en grootouders,
Ik heb afgelopen week een kleine speurtocht voor de kleinkinderen gemaakt.

Opdrachten in een opvallend zakje, een ketting zodat ze lid waren van de blauwe voeten club,
gekleurde veren voor de herkenbaarheid, wat lekkers, soms een vraag die ze ter plekke konden
opzoeken, dingen tellen of wat voor leuke dingen je ook maar kunt bedenken. Tot slot een
pakje drinken en de ontknoping wie die geheimzinnige speurtocht had gemaakt. Er waren zo'n
12 zakjes. Van te voren met m’'n dochter een tijd afgesproken en toen wij weer thuis waren
begonnen zij met lopen.

Het was een groot succes. Mijn kleinkinderen blij, moeders ook blij die had even wat anders
aan haar hoofd dan het schoolwerk dat uitgelegd, begeleid en nagekeken moest worden.

Toen zij klaar waren met de
speurtocht, kwamen ze ons nog
even op de oprit bedanken, wij
bij het open raam op veilige
afstand. Alom iedereen blij en
opa en oma hebben het gevoel
gehad om echt even iets voor de
kleinkinderen te doen.
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Groet, een oma uit Zeegse




Dag dorpsgenoten,
Niet naar de sportclub, geen theater bezoek en ook niet op reis kunnen, daarom des te
meer tijd om bezig te zijn met Zeegse Ziet 't Zitten. Want dat gaat natuurlijk door!

De creatieve commissie is in ieder geval druk bezig.

Joke Lotens
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De bonte specht in onze tuin, die ‘s ochtends komt
eten, tot ik ontdekt wordt door een beweging,
oeps! Joke
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