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Van	
  de	
  redactie	
  
	
  
Met	
  nog	
  een	
  mooie	
  novemberfoto	
  op	
  
de	
  voorkant	
  ligt	
  hier	
  alweer	
  het	
  Zeegser	
  
Loopje	
  van	
  december.	
  	
  
Boordevol	
  informatie	
  over	
  de	
  komende	
  
activiteiten,	
  lekkere	
  recepten	
  van	
  Lilian,	
  
interviews	
  met	
  nieuwe	
  bewoners	
  en	
  een	
  
terugblik	
  op	
  de	
  brinkdagen.	
  Het	
  gaat	
  
goed	
  met	
  het	
  Loopje	
  en	
  ook	
  met	
  de	
  
website.	
  	
  
Toos	
  Docter	
  gaat	
  zich	
  meer	
  met	
  het	
  
Loopje	
  en	
  ook	
  met	
  de	
  website	
  
bezighouden,	
  allemaal	
  positieve	
  
berichten	
  dus!	
  Silvie	
  Schoenmaker	
  is	
  op	
  
de	
  achtergrond	
  onze	
  steun	
  en	
  
toeverlaat	
  m.b.t.	
  technische	
  aspecten	
  
van	
  de	
  website.	
  Samen	
  kunnen	
  we	
  veel!	
  
We	
  wensen	
  u	
  in	
  ieder	
  geval	
  weer	
  veel	
  
leesgenoegen	
  met	
  dit	
  Loopje.	
  
	
  
Adres	
  website:	
  	
  
http://www.zeegse-­‐dorpsbelang.nl	
  
	
  
Volg	
  ons	
  ook	
  op	
  facebook	
  en	
  twitter.	
  
(https://www.facebook.com/	
  
dorpsbelangen.zeegse)	
  
	
  
	
  

Activiteitenkalender 
	
  
Zaterdag	
  13	
  december	
  	
  
Opzetten	
  kerstboom	
  op	
  de	
  brink	
  14.00	
  uur	
  
Wij	
  vinden	
  het	
  leuk	
  samen	
  met	
  alle	
  kinderen	
  
slingers	
  e.d.	
  te	
  maken	
  en	
  met	
  elkaar	
  de	
  boom	
  
te	
  versieren.	
  Alle	
  kinderen	
  zijn	
  welkom	
  om	
  
14.00	
  uur	
  bij	
  het	
  Witte	
  Huis.	
  Wij	
  zorgen	
  voor	
  
knutselspullen.	
  Heeft	
  u	
  leuke	
  ideeën	
  dan	
  zijn	
  
die	
  welkom.	
  
Dit	
  jaar	
  danken	
  wij	
  de	
  familie	
  Helder	
  voor	
  het	
  
doneren	
  van	
  de	
  boom.	
  Heeft	
  u	
  een	
  kerstboom	
  
waar	
  u	
  vanaf	
  wilt,	
  meldt	
  dit	
  bij	
  ons	
  en	
  wellicht	
  
staat	
  uw	
  boom	
  volgend	
  jaar	
  op	
  de	
  brink.	
  
20	
  december	
  20.00	
  uur	
  
De	
  jaarlijkse	
  kerstborrel	
  
U	
  bent	
  allen	
  van	
  harte	
  uitgenodigd	
  op	
  de	
  brink	
  
om	
  gezellig	
  van	
  gedachten	
  te	
  wisselen	
  over	
  het	
  
afgelopen	
  jaar	
  onder	
  het	
  genot	
  van	
  een	
  hapje	
  
en	
  een	
  drankje.	
  
31	
  december	
  vanaf	
  12.00	
  uur	
  
Oliebollen	
  bakken	
  bij	
  het	
  Witte	
  Huis.	
  
Net	
  als	
  andere	
  jaren	
  belooft	
  dit	
  weer	
  een	
  
gezellige	
  dag	
  te	
  worden.	
  Met	
  de	
  opbrengst	
  
worden	
  weer	
  diverse	
  activiteiten	
  
georganiseerd	
  voor	
  de	
  jeugd.	
  Komt	
  allen	
  voor	
  
lekkere	
  oliebollen	
  en	
  een	
  gezellig	
  praatje.	
  	
  
Tevens	
  zoeken	
  wij	
  zoals	
  ieder	
  jaar	
  weer	
  
vrijwilligers,	
  die	
  na	
  afloop	
  willen	
  helpen	
  met	
  
het	
  opruimen	
  van	
  alle	
  spullen.	
  En	
  ook	
  hier	
  telt:	
  
vele	
  handen	
  maken	
  licht	
  werk.	
  En	
  	
  dan	
  kunnen	
  
de	
  bakkers	
  ook	
  op	
  tijd	
  naar	
  huis.	
  
 

	
  
 

 
 
 
 
 
 
	
  
 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon	
  
	
  
Redactie:	
  
Joke	
  Gerds,	
  Hoofdweg	
  3	
  
Trijnie	
  Martijn,	
  Hoofdweg	
  58	
  
	
  
Opmaak:	
  Joke	
  Gerds	
  
Adres:	
   	
  zeegserloopje@gmail.com	
  	
  
	
  
Inleveren	
  kopij	
  voor	
  het	
  volgende	
  
nummer:	
  15	
  februari	
  2015	
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Terugblikken….	
  
	
  
En	
  dan	
  is	
  het	
  al	
  weer	
  december,	
  voor	
  zo’n	
  langzaam	
  molletje	
  is	
  het	
  jaar	
  heel	
  
snel	
  gegaan!	
  Als	
  je	
  het	
  omgekeerd	
  evenredig	
  bekijkt,	
  gaat	
  dat	
  voor	
  mij	
  zelfs	
  
sneller	
  dan	
  voor	
  u!	
  	
  
	
  
Ik	
  heb	
  weer	
  veel	
  gezien	
  dit	
  jaar,	
  mooie	
  dingen,	
  maar	
  ook	
  dingen	
  waar	
  ik	
  erg	
  
verdrietig	
  van	
  word.	
  Een	
  ding	
  zit	
  me	
  bijvoorbeeld	
  verschrikkelijk	
  dwars,	
  ik	
  
durf	
  er	
  bijna	
  niet	
  weer	
  over	
  te	
  beginnen,	
  maar	
  ik	
  doe	
  het	
  toch.	
  Elke	
  dag	
  als	
  
ik	
  mijn	
  snuit	
  boven	
  het	
  maaiveld	
  uitsteek	
  voor	
  een	
  frisse	
  neus,	
  word	
  ik	
  
geconfronteerd	
  met	
  auto’s	
  die	
  bijna	
  allemaal	
  zo	
  snel	
  mogelijk	
  door	
  Zeegse	
  
wensen	
  te	
  gaan.	
  Nee,	
  lieve	
  mensen,	
  niet	
  met	
  30,	
  ook	
  niet	
  met	
  40	
  of	
  50	
  km	
  
per	
  uur,	
  maar	
  met	
  snelheden	
  die	
  ver	
  boven	
  de	
  70	
  uitkomen.	
  Ik	
  duik	
  gauw	
  
onder,	
  maar	
  u?	
  Het	
  meest	
  verdrietige	
  is,	
  dat	
  zelfs	
  inwoners	
  van	
  Zeegse	
  
hierin	
  niet	
  het	
  goede	
  voorbeeld	
  geven.	
  Hoe	
  lossen	
  we	
  dit	
  op?	
  
En	
  dan	
  het	
  zwerfvuil,	
  ook	
  zoiets.	
  Overal	
  staan	
  containers,	
  er	
  is	
  een	
  
milieustraat,	
  maar	
  toch	
  kom	
  ik	
  de	
  zakken	
  en	
  de	
  televisies	
  tegen	
  in	
  de	
  sloot	
  
en	
  langs	
  de	
  weg,	
  hoe	
  lossen	
  we	
  dit	
  op?	
  
	
  
Ik	
  roep	
  mezelf	
  tot	
  de	
  orde.	
  Niet	
  alles	
  is	
  negatief.	
  De	
  Brinkdagen	
  waren	
  
mooi,	
  vooral	
  voor	
  en	
  door	
  Zeegsenaren.	
  Overal	
  waar	
  ik	
  mijn	
  eigenwijze	
  
snuit	
  boven	
  de	
  grond	
  uitstak	
  zag	
  en	
  rook	
  ik	
  de	
  bloemen.	
  Ik	
  zag	
  de	
  mensen	
  
smikkelen	
  van	
  de	
  heerlijke	
  uiensoep,	
  de	
  eigengebakken	
  taarten	
  en	
  thee	
  
drinken	
  uit	
  prachtig	
  porselein.	
  En	
  samen	
  genieten.	
  En	
  straks	
  zal	
  dat	
  vast	
  
weer	
  gebeuren	
  rondom	
  kerst	
  en	
  oud	
  en	
  nieuw.	
  
	
  
Om	
  toch	
  iets	
  te	
  doen	
  aan	
  die	
  vervelende	
  dingen	
  is	
  het	
  misschien	
  voor	
  jullie	
  
vereniging	
  van	
  Dorpsbelangen	
  een	
  idee	
  om	
  een	
  top	
  tien	
  van	
  goede	
  
voornemens	
  op	
  te	
  stellen,	
  voor	
  en	
  door	
  Zeegsenaren	
  aangeleverd?	
  	
  
En	
  misschien	
  is	
  het	
  dan	
  een	
  goed	
  voornemen	
  voor	
  2015	
  om	
  af	
  te	
  spreken	
  
dat	
  Zeegsenaren	
  elkaar	
  mogen	
  corrigeren	
  als	
  ze	
  zich	
  niet	
  houden	
  aan	
  die	
  
top	
  tien? 	
  
	
  
Momfer	
  de	
  Mol	
  
	
  

	
  Column



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Het	
  jaar	
  2014	
  ligt	
  bijna	
  achter	
  ons,	
  het	
  was	
  een	
  jaar	
  waarin	
  eindelijk	
  de	
  aanvang	
  
van	
  het	
  project	
  ‘herinrichting	
  Brink’	
  achter	
  ons	
  ligt.	
  Hoe	
  het	
  nu	
  verder	
  gaat,	
  zal	
  in	
  
2015	
  uitgewerkt	
  worden	
  en	
  hopelijk	
  ook	
  tot	
  uitvoer	
  worden	
  gebracht.	
  
Het	
  was	
  een	
  rustig	
  jaar	
  voor	
  het	
  bestuur,	
  veel	
  ideeën,	
  maar	
  tot	
  dusver	
  geen	
  reële	
  
plannen.	
  De	
  Hoofdweg	
  is	
  aangepast,	
  maar	
  helaas	
  is	
  niet	
  iedereen	
  hier	
  gelukkig	
  
mee,	
  de	
  snelheid	
  van	
  het	
  verkeer	
  is	
  door	
  deze	
  aanpak	
  nauwelijks	
  gewijzigd	
  en	
  
daardoor	
  maken	
  de	
  drempels	
  veel	
  lawaai.	
  
De	
  Zeegserbrinkdagen	
  waren	
  een	
  groot	
  succes	
  en	
  mede	
  door	
  het	
  mooie	
  weer,	
  
kunnen	
  wij	
  terugkijken	
  op	
  een	
  geslaagd	
  weekend.	
  De	
  start	
  was	
  weer	
  met	
  het	
  
oplaten	
  van	
  ballonnen	
  en	
  hiervan	
  zijn	
  drie	
  ballonnen	
  gevonden	
  en	
  gemeld,	
  één	
  uit	
  
Nijkerk	
  (ballon	
  van	
  Marieke	
  Schenk),	
  één	
  uit	
  Kampen	
  (ballon	
  van	
  Lynn	
  Mulder)	
  en	
  
één	
  in	
  het	
  land	
  van	
  Smeenge	
  in	
  Zeegse	
  (ballon	
  van	
  Niek	
  van	
  Doorn).	
  	
  
De	
  rommelmarkt	
  was	
  redelijk	
  bezet	
  en	
  gezellig	
  druk,	
  de	
  fietstocht	
  kan	
  wel	
  uit	
  het	
  
programma,	
  ook	
  dit	
  jaar	
  was	
  er	
  bijna	
  geen	
  animo,	
  het	
  volleybal	
  liep	
  goed	
  en	
  de	
  
BBQ	
  was	
  een	
  gezellig	
  samen	
  zijn	
  van	
  dorpsgenoten.	
  
Op	
  zondagmorgen	
  de	
  zeskamp	
  voor	
  de	
  jeugd	
  en	
  s	
  ‘middags	
  de	
  kunstmarkt,	
  die	
  
goed	
  bezet	
  was	
  en	
  redelijk	
  druk	
  bezocht.	
  Het	
  toneel	
  was	
  als	
  vanouds	
  erg	
  goed	
  en	
  
komisch.	
  Onze	
  dank	
  gaat	
  in	
  het	
  bijzonder	
  uit	
  naar	
  alle	
  vrijwilligers,	
  die	
  zich	
  bezig	
  
hebben	
  gehouden	
  met	
  de	
  versiering	
  van	
  het	
  dorp,	
  de	
  zorg	
  voor	
  koffie	
  en	
  thee	
  was	
  
geweldig	
  leuk	
  en	
  speciaal,	
  dames	
  en	
  heren	
  van	
  de	
  theetuin	
  chapeau.	
  	
  
	
  
Voor	
  het	
  volgend	
  jaar	
  zijn	
  ideeën	
  van	
  harte	
  welkom,	
  iets	
  met	
  meer	
  spektakel	
  
misschien?	
  Het	
  is	
  namelijk	
  65	
  jaar	
  geleden,	
  dat	
  de	
  eerste	
  feestweek	
  in	
  Zeegse	
  
plaatsvond.	
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Beste	
  dorpsbewoners,	
  
	
  
Het	
  valt	
  ons	
  en	
  ook	
  anderen	
  de	
  laatste	
  tijd	
  op,	
  dat	
  er	
  steeds	
  meer	
  zwerfafval	
  in	
  en	
  
rond	
  ons	
  mooie	
  dorp	
  opduikt.	
  Dit	
  loopt	
  uiteen	
  van	
  bergen	
  hondenhaar	
  tot	
  
afvalzakken	
  met	
  huisvuil,	
  autobanden	
  en	
  zelfs	
  restafval	
  van	
  een	
  hennepkwekerij.	
  	
  
Kortom	
  het	
  moge	
  duidelijk	
  zijn	
  dat	
  dit	
  niet	
  hoort	
  en	
  moet.	
  Hondenhaar	
  verteert	
  
niet,	
  maar	
  waait	
  naar	
  elders,	
  neem	
  het	
  mee	
  naar	
  huis	
  en	
  gooi	
  het	
  weg.	
  
De	
  uitgebloeide	
  bloemetjes	
  op	
  een	
  houtwal	
  zijn	
  verteerbaar,	
  maar	
  de	
  plastic	
  
bloempotjes	
  verteren	
  echt	
  niet.	
  Als	
  de	
  vuilcontainer	
  op	
  de	
  brink	
  weer	
  eens	
  kapot	
  is	
  
of	
  vol,	
  hoe	
  vervelend	
  ook,	
  	
  neem	
  dan	
  de	
  afvalzak	
  a.u.b.	
  weer	
  mee	
  naar	
  huis	
  en	
  
biedt	
  hem	
  later	
  opnieuw	
  aan.	
  Het	
  is	
  een	
  kleine	
  moeite,	
  maar	
  het	
  geeft	
  een	
  groot	
  
resultaat.	
  Een	
  schone	
  omgeving	
  blijft	
  ook	
  schoon.	
  Oftewel	
  goed	
  voorbeeld	
  doet	
  
goed	
  volgen.	
  Wij	
  hebben	
  zelf	
  een	
  heleboel	
  in	
  de	
  hand	
  om	
  Zeegse	
  een	
  schoon	
  en	
  
net	
  dorp	
  te	
  laten	
  zijn.	
  Ziet	
  u	
  iemand	
  zijn	
  afval	
  lozen	
  of	
  een	
  hond	
  borstelen,	
  spreek	
  
die	
  persoon	
  er	
  rustig	
  op	
  aan.	
  Het	
  hoeven	
  niet	
  eens	
  dorpsbewoners	
  te	
  zijn	
  die	
  deze	
  
rommel	
  achterlaten,	
  laten	
  we	
  daar	
  wel	
  duidelijk	
  over	
  zijn.	
  Maar	
  als	
  wij	
  van	
  
Dorpsbelangen	
  in	
  de	
  krant	
  een	
  artikel	
  lezen	
  over	
  Zeegse	
  en	
  het	
  wordt	
  omschreven	
  
als	
  ‘in	
  het	
  schilderachtige	
  Zeegse’,	
  worden	
  wij	
  daar	
  erg	
  vrolijk	
  van.	
  En	
  wij	
  vinden	
  
dat	
  dit	
  wel	
  zo	
  moet	
  blijven.	
  
	
  

Daarom	
  vragen	
  wij	
  iedereen	
  die	
  
afval	
  tegen	
  komt	
  om	
  er	
  een	
  foto	
  
van	
  te	
  maken	
  en	
  naar	
  ons	
  toe	
  te	
  
mailen,	
  wij	
  zoeken	
  de	
  meest	
  
‘vervuilde’	
  foto	
  uit	
  en	
  de	
  winnaar	
  
ontvangt	
  van	
  ons	
  een	
  fles	
  wijn!	
  
(Het	
  is	
  wel	
  een	
  beetje	
  triest	
  om	
  er	
  
een	
  wedstrijd	
  van	
  te	
  maken,	
  maar	
  
het	
  gaat	
  om	
  bewustwording).	
  
Eigenlijk	
  hopen	
  wij	
  diep	
  van	
  
binnen	
  dat	
  we	
  geen	
  foto's	
  
ontvangen.	
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Terugblik op de Zeegser Brinkdagen met René Endeveld 
	
  
Dag	
  René,	
  jij	
  	
  bent	
  een	
  van	
  de	
  initiators	
  van	
  de	
  Zeegser	
  Brinkdagen.	
  
Kun	
  je	
  een	
  algemeen	
  beeld	
  schetsen	
  ,	
  hoe	
  je	
  het	
  dit	
  jaar	
  hebt	
  ervaren?	
  
Ik	
  ben	
  een	
  van	
  de	
  leden	
  van	
  de	
  denktank.	
  We	
  zijn	
  twee	
  jaar	
  geleden	
  begonnen	
  het	
  
feest	
  weer	
  nieuw	
  leven	
  in	
  te	
  blazen,	
  om	
  het	
  leuker	
  te	
  maken	
  voor	
  iedereen	
  en	
  	
  we	
  
vonden	
  dat	
  het	
  beter	
  was	
  om	
  naar	
  een	
  ander	
  tijdstip	
  te	
  gaan.	
  In	
  de	
  zomertijd	
  zijn	
  er	
  
steeds	
  minder	
  mensen.	
  Vandaar	
  dat	
  we	
  naar	
  september	
  zijn	
  gegaan.	
  Ik	
  denk,	
  dat	
  
het	
  een	
  goede	
  zaak	
  is	
  geweest	
  om	
  het	
  te	
  verplaatsen.	
  De	
  mensen	
  moesten	
  daar	
  
wel	
  even	
  aan	
  wennen.	
  Je	
  bent	
  natuurlijk	
  altijd	
  afhankelijk	
  van	
  het	
  weer	
  en	
  we	
  
hebben	
  te	
  maken	
  met	
  kortere	
  avonden,	
  dus	
  we	
  moeten	
  meer	
  met	
  verlichting	
  
werken.	
  Gelukkig	
  hadden	
  we	
  dit	
  jaar	
  mooi	
  weer.	
  
	
  
Wat	
  vond	
  je	
  het	
  leukste	
  van	
  de	
  Brinkdagen?	
  
De	
  saamhorigheid	
  van	
  de	
  mensen.	
  Een	
  werkgroep	
  uit	
  de	
  Goldakkers	
  verzint	
  leuke	
  
dingen,	
  vorig	
  jaar	
  met	
  vlaggen	
  en	
  dit	
  jaar	
  met	
  hanging	
  	
  baskets.	
  Het	
  hele	
  dorp	
  deed	
  
mee,	
  overal	
  zag	
  je	
  ze.	
  Er	
  kwamen	
  zelfs	
  vragen	
  uit	
  andere	
  dorpen	
  waarom	
  al	
  die	
  
dingen	
  aan	
  de	
  kant	
  hingen.	
  Dat	
  is	
  dus	
  het	
  leuke	
  van	
  de	
  Brinkdagen,	
  dat	
  meerdere	
  
mensen	
  er	
  mee	
  bezig	
  zijn.	
  En	
  de	
  theetuin	
  is	
  er	
  ook	
  nog.	
  Ik	
  had	
  de	
  vraag	
  bij	
  Lilian	
  
neergelegd.	
  Die	
  zei:	
  ‘ik	
  pak	
  dat	
  op’.	
  	
  Ze	
  heeft	
  mensen	
  voor	
  twee	
  dagen	
  geregeld,	
  
met	
  de	
  taartenbak	
  wedstrijd	
  er	
  bij.	
  En	
  de	
  soep,	
  alles	
  was	
  er.	
  Een	
  heel	
  goed	
  
initiatief.	
  Geweldig!	
  En	
  het	
  genereert	
  ook	
  nog	
  inkomsten.	
  
	
  
Zijn	
  er	
  ook	
  nog	
  dingen	
  ,	
  waarvan	
  je	
  zegt:	
  volgend	
  jaar	
  moeten	
  we	
  dat	
  toch	
  iets	
  
anders	
  aanpakken.	
  
We	
  hebben	
  inmiddels	
  een	
  evaluatie	
  gehad	
  met	
  de	
  mensen,	
  die	
  erbij	
  betrokken	
  zijn	
  
geweest.	
  Ja,	
  de	
  communicatie	
  moet	
  wat	
  beter	
  worden.	
  En	
  toch	
  ook	
  proberen	
  nog	
  
wat	
  meer	
  bekendheid	
  te	
  krijgen	
  in	
  de	
  buurt.	
  
De	
  vraag	
  is	
  dan:	
  is	
  het	
  een	
  feest	
  voor	
  de	
  bewoners	
  van	
  Zeegse	
  of	
  voor	
  de	
  hele	
  
omgeving?	
  Als	
  je	
  meer	
  mensen	
  wilt	
  trekken	
  ,	
  moet	
  je	
  het	
  dus	
  voor	
  de	
  omgeving	
  
doen.	
  Zeegse	
  heeft	
  onvoldoende	
  inwoners	
  daarvoor.	
  Maar	
  we	
  hebben	
  ook	
  niet	
  de	
  
intentie	
  om	
  heel	
  Drenthe	
  hier	
  te	
  krijgen	
  en	
  daar	
  iets	
  voor	
  te	
  organiseren.	
  Maar	
  we	
  
willen	
  wel	
  graag	
  voldoende	
  mensen	
  op	
  de	
  Brink.	
  Beetje	
  afwegen	
  dus.	
  
	
  
Is	
  het	
  veel	
  werk?	
  
Zeker,	
  je	
  moet	
  alles	
  van	
  te	
  voren	
  bedenken/regelen.	
  Wat	
  heb	
  je	
  nodig:	
  mensen,	
  
spullen.	
  Je	
  hebt	
  ook	
  de	
  gemeente	
  nodig	
  voor	
  vergunningen.	
  De	
  catering	
  moet	
  
geregeld	
  worden.	
  Folders	
  moeten	
  worden	
  gemaakt.	
  We	
  overleggen	
  dan	
  dus	
  
regelmatig.	
  De	
  dagen	
  zelf	
  zijn	
  we	
  aanwezig	
  om	
  te	
  zorgen,	
  dat	
  alles	
  goed	
  loopt.	
  
Er	
  gaan	
  wel	
  dingen	
  fout,	
  maar	
  die	
  proberen	
  we	
  dan	
  op	
  te	
  lossen.	
  En	
  dat	
  is	
  volgens	
  
mij	
  ook	
  wel	
  gelukt.	
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Als	
  je	
  nu	
  terug	
  kijkt,	
  wat	
  is	
  je	
  algemene	
  beeld	
  van	
  de	
  Brinkdagen?	
  
Het	
  wordt	
  nooit	
  meer	
  zoals	
  ‘vroeger’,	
  duizend	
  mensen	
  of	
  meer,	
  dat	
  is	
  ook	
  voor	
  
mijn	
  tijd	
  hoor!	
  Maar	
  ik	
  zou	
  het	
  fijn	
  vinden	
  als	
  het	
  een	
  leuk	
  feest	
  is	
  voor	
  de	
  mensen	
  
in	
  Zeegse	
  en	
  ook	
  voor	
  een	
  aantal	
  buitenstaanders	
  ,	
  die	
  daar	
  bij	
  zijn.	
  Samen	
  dingen	
  
doen,	
  niet	
  alleen	
  deze	
  twee	
  dagen,	
  maar	
  ook	
  de	
  rest	
  van	
  het	
  jaar.	
  
	
  
Hoeveel	
  vrijwilligers	
  hebben	
  meegewerkt?	
  
Nou,	
  ik	
  denk	
  toch	
  gauw	
  een	
  man	
  of	
  dertig.	
  
	
  
Goed	
  René,	
  het	
  feest	
  was	
  een	
  succes,	
  maar	
  hoe	
  zit	
  het	
  met	
  de	
  financiën?	
  
We	
  krijgen	
  	
  subsidie	
  van	
  het	
  Prins	
  Bernhard	
  Cultuurfonds	
  en	
  de	
  gemeente	
  en	
  we	
  
hebben	
  een	
  aantal	
  sponsoren.	
  Er	
  gaat	
  een	
  hoop	
  geld	
  in	
  zitten,	
  de	
  muziek,	
  de	
  
vergunningen.	
  Het	
  valt	
  niet	
  mee	
  om	
  het	
  rond	
  te	
  krijgen,	
  Dorpsbelangen	
  draagt	
  ook	
  
bij,	
  dus	
  al	
  met	
  al…	
  Volgend	
  jaar	
  proberen	
  we	
  met	
  frisse	
  moed	
  weer	
  leuke	
  
Brinkdagen	
  neer	
  te	
  zetten.	
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Even voorstellen: 
	
  

Nico	
  Vermaas	
  en	
  Heleen	
  Vermaas	
  –Westerhof,	
  Goldakkers	
  20	
  
	
  

Dag	
  Heleen	
  en	
  Nico,	
  fijn,	
  dat	
  jullie	
  even	
  
willen	
  mee	
  werken	
  aan	
  het	
  interview.	
  Ik	
  
heb	
  begrepen,	
  dat	
  jullie	
  hier	
  nog	
  niet	
  zo	
  
lang	
  wonen?	
  
Nico:	
  	
  Ruim	
  twee	
  weken,	
  sinds	
  24	
  oktober.	
  

Waarom	
  zijn	
  jullie	
  in	
  Zeegse	
  komen	
  
wonen?	
  

Heleen:	
  Eigenlijk	
  niet	
  voor	
  de	
  plaats,	
  maar	
  
voor	
  het	
  huis.	
  We	
  hadden	
  op	
  internet	
  het	
  
huis	
  gezien,	
  de	
  foto’s	
  waren	
  prachtig	
  en	
  

toen	
  zijn	
  we	
  hier	
  gaan	
  kijken.	
  We	
  waren	
  meteen	
  verliefd.	
  Daarvoor	
  hebben	
  we	
  in	
  
Schipborg	
  gekeken,	
  maar	
  daar	
  hebben	
  we	
  niets	
  gevonden.	
  
Nico	
  vult	
  aan:	
  we	
  hebben	
  ook	
  in	
  Eelde	
  en	
  Peize	
  gekeken.	
  We	
  zochten	
  wel	
  in	
  deze	
  
regio,	
  maar	
  Zeegse	
  kwam	
  eigenlijk	
  heel	
  mooi	
  uit.	
  We	
  hebben	
  drie	
  kinderen	
  en	
  vijf	
  
kleinkinderen.	
  Twee	
  van	
  onze	
  kinderen	
  wonen	
  in	
  Groningen.	
  Onze	
  dochter	
  is	
  daar	
  
onderwijzeres	
  en	
  onze	
  zoon	
  verpleegkundige.	
  Groningen	
  is	
  nu	
  dichtbij.	
  Onze	
  
andere	
  dochter	
  woont	
  in	
  Den	
  Haag	
  ,	
  is	
  sterrenkundige.	
  Maar	
  Den	
  Haag	
  is	
  vanuit	
  
hier	
  goed	
  te	
  bereiken.	
  

Waar	
  woonden	
  jullie	
  hiervoor?	
  
In	
  Nieuw	
  Dordrecht,	
  klein	
  plaatsje	
  bij	
  Emmen.	
  

Heel	
  andere	
  omgeving.	
  
Nico:	
  We	
  zaten	
  net	
  op	
  een	
  zuidpunt	
  van	
  de	
  Hondsrug,	
  	
  zo	
  anders	
  is	
  het	
  nu	
  ook	
  
weer	
  niet.	
  We	
  hadden	
  daar	
  ook	
  bos	
  achter	
  ons	
  huis	
  ….	
  
Heleen:	
  Maar	
  de	
  sfeer,	
  Nw	
  Dordrecht	
  was	
  echt	
  een	
  veen	
  dorp.	
  En	
  dit	
  is	
  een	
  zand	
  
dorp.	
  

Waar	
  merk	
  je	
  dat	
  aan?	
  
Heleen:	
  Aan	
  de	
  openheid,	
  de	
  vriendelijkheid,	
  de	
  toegankelijkheid	
  van	
  de	
  mensen.	
  
We	
  hebben	
  38	
  jaar	
  in	
  Nieuw	
  Dordrecht	
  gewoond.	
  Je	
  weet	
  dan	
  bijna	
  alles.	
  We	
  
kwamen	
  uit	
  het	
  Westen,	
  dat	
  was	
  een	
  enorme	
  overgang.	
  En	
  nu	
  we	
  hier	
  komen,	
  
merk	
  je	
  hoe	
  anders	
  het	
  is.	
  

Wat	
  was	
  de	
  reden,	
  dat	
  jullie	
  gingen	
  verhuizen?	
  
Nico:	
  We	
  zijn	
  dertig	
  jaar	
  lang	
  huisarts	
  in	
  Nieuw	
  Dordrecht	
  geweest,	
  dan	
  wil	
  je	
  op	
  
een	
  gegeven	
  moment	
  ergens	
  anders	
  wonen.	
  Dichter	
  bij	
  de	
  kinderen	
  wonen	
  is	
  fijn.	
  	
  
Heleen	
  vult	
  aan:	
  Ondanks	
  het	
  feit,	
  dat	
  we	
  al	
  acht	
  jaar	
  zijn	
  gestopt,	
  blijf	
  je	
  toch	
  de	
  
huisarts.	
  Dat	
  is	
  in	
  contacten	
  soms	
  wat	
  lastig.	
  Hier	
  zijn	
  we	
  gewoon	
  Nico	
  en	
  Heleen.	
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Wat	
  vinden	
  jullie	
  leuk	
  	
  van	
  Zeegse	
  en	
  de	
  omgeving?	
  

Heleen:	
  Fantastische	
  omgeving.	
  Ik	
  ben	
  een	
  wandelaar,	
  vroeger	
  lange	
  afstanden,	
  
maar	
  dat	
  kan	
  niet	
  meer.	
  Vroeger	
  heb	
  ik	
  het	
  Pieterpad	
  gelopen	
  en	
  nu	
  geniet	
  ik	
  van	
  
de	
  wandelingen	
  van	
  ongeveer	
  drie	
  kwartier.	
  	
  
Nico:	
  Ik	
  fiets	
  op	
  mijn	
  elektrische	
  fiets:	
  Zuidlaren,	
  Annen,	
  	
  Rolde.	
  	
  Echt	
  uitwaaien.	
  

Zijn	
  er	
  ook	
  dingen	
  waarvan	
  jullie	
  zeggen:	
  ‘dat	
  valt	
  ons	
  een	
  beetje	
  tegen?’	
  
Nico:	
  ja,	
  het	
  zwembad	
  bijvoorbeeld.	
  
Heleen:	
  ik	
  ben	
  een	
  redelijk	
  	
  fanatieke	
  zwemster,	
  nu	
  minder	
  dan	
  vroeger.	
  In	
  de	
  
zomer	
  gaan	
  we	
  naar	
  het	
  buitenbad	
  in	
  Exloo,	
  dat	
  blijft	
  ook,	
  maar	
  in	
  de	
  winter.	
  Ik	
  
weet	
  nog	
  niet	
  waar	
  ik	
  naar	
  toe	
  moet.	
  Ik	
  wil	
  graag	
  zwemmen	
  in	
  een	
  rustig,	
  	
  
kleinschalig	
  bad,	
  met	
  het	
  water	
  niet	
  op	
  een	
  temperatuur	
  van	
  26-­‐30	
  graden.	
  Dat	
  
wordt	
  dus	
  nog	
  even	
  zoeken.	
  Misschien	
  even	
  een	
  korte	
  toelichting,	
  waarom	
  ik	
  niet	
  
zo	
  veel	
  meer	
  kan.	
  Ik	
  heb	
  twee	
  ernstige	
  ongelukken	
  gehad,	
  met	
  blijvende	
  fysieke	
  
schade.	
  Mijn	
  inspanningsboog	
  is	
  ongeveer	
  45	
  minuten	
  en	
  ik	
  heb	
  last	
  van	
  lawaai	
  en	
  
geluid.	
  Daar	
  moet	
  ik	
  dus	
  rekening	
  mee	
  houden.	
  Ik	
  ben	
  nog	
  steeds	
  een	
  actief	
  mens	
  
en	
  geniet	
  nog	
  volop	
  van	
  allerlei	
  zaken	
  hoor.	
  En	
  Nico	
  regelt	
  de	
  sociale	
  
contacten/verplichtingen.	
  

Zijn	
  er	
  nog	
  andere	
  dingen	
  die	
  jullie	
  missen?	
  
Nico:	
  We	
  hebben	
  in	
  Nieuw	
  Dordrecht	
  wel	
  een	
  buurtwinkeltje	
  op	
  100	
  meter	
  
afstand,	
  maar	
  ik	
  heb	
  ontdekt,	
  dat	
  ik	
  gemakkelijk	
  op	
  de	
  fiets	
  naar	
  de	
  Coöp	
  in	
  
Zuidlaren	
  kan,	
  2	
  km,	
  dat	
  gaat	
  snel.	
  
Heleen:	
  Er	
  is	
  hier	
  een	
  SRV	
  man,	
  die	
  komt	
  hier	
  op	
  woensdag.	
  Die	
  heb	
  ik	
  
aangesproken,	
  maar	
  daarna	
  niet	
  meer	
  gezien.	
  Hij	
  racet	
  hier	
  gewoon	
  voorbij.	
  

Kunnen	
  jullie	
  nog	
  iets	
  meer	
  over	
  jezelf	
  vertellen	
  ?	
  Hobby’s	
  bv.	
  
We	
  hebben	
  een	
  heel	
  ruime	
  belangstelling.	
  Staan	
  open	
  voor	
  alles.	
  Wat	
  doen	
  we	
  
zelf?	
  Filosofie,	
  met	
  name	
  Oosterse	
  en	
  Chinese	
  filosofie	
  hebben	
  onze	
  interesse,	
  we	
  
hebben	
  een	
  cursus	
  gevolgd	
  in	
  Groningen.	
  We	
  luisteren	
  graag	
  naar	
  muziek,	
  
moderne	
  en	
  klassieke	
  muziek.	
  We	
  gaan	
  naar	
  festivals	
  met	
  middagvoorstellingen,	
  
bv.	
  op	
  Schiermonnikoog.	
  	
  
In	
  de	
  tuin	
  werken	
  vinden	
  we	
  fijn.	
  Schilderen	
  doen	
  we	
  ook.	
  Ook	
  Sumi-­‐e.	
  
Nico:	
  	
  ik	
  probeer	
  weer	
  iets	
  meer	
  piano	
  te	
  spelen.	
  Fietsen	
  en	
  wandelen	
  doen	
  we	
  
graag.	
  Bovendien	
  ben	
  ik	
  een	
  doe-­‐het-­‐zelver.	
  Ik	
  heb	
  tuinmeubels	
  gemaakt	
  en	
  twee	
  
Rietveldstoelen.	
  We	
  houden	
  van	
  lezen.	
  Boeken	
  zijn	
  niet	
  aan	
  te	
  slepen.	
  Ik	
  ben	
  in	
  de	
  
bibliotheek	
  van	
  Zuidlaren	
  geweest.	
  Mooie	
  ruimte	
  en	
  heb	
  een	
  leuke	
  rondleiding	
  
gehad.	
  
Heleen:	
  ik	
  probeer	
  haiku	
  gedichten	
  te	
  maken.	
  Misschien	
  ooit	
  bundelen	
  in	
  een	
  
boekje	
  met	
  een	
  aquarel	
  erbij.	
  En	
  misschien	
  probeer	
  ik	
  nog	
  wel	
  eens	
  een	
  stukje	
  te	
  
schrijven	
  voor	
  het	
  Zeegser	
  Loopje.	
  
	
  
Trijnie	
  Martijn	
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Even voorstellen: 
	
  
	
  
Hans	
  en	
  Joke	
  Kuypers,	
  Goldakkers	
  21	
  
	
  

Dag	
  Hans	
  en	
  Joke.	
  Jullie	
  zijn	
  nieuw	
  komen	
  
wonen	
  in	
  Zeegse.	
  Sinds	
  wanneer	
  wonen	
  jullie	
  hier?	
  

Beide:	
  Sinds	
  2	
  juni	
  	
  
En….hoe	
  bevalt	
  het?	
  

Joke:	
  Schitterend.	
  
Hans:	
  ja	
  prima.	
  

Maar	
  waarom	
  prima?	
  
Hans:	
  We	
  komen	
  zelf	
  uit	
  een	
  klein	
  dorp	
  en	
  dit	
  is	
  ook	
  een	
  heel	
  klein	
  dorpje,	
  nog	
  
kleiner,	
  dan	
  we	
  gewend	
  zijn.	
  We	
  komen	
  uit	
  Baambrugge.	
  

Waar	
  ligt	
  dat?	
  
Hans:	
  mevrouw,	
  ken	
  uw	
  land.	
  Bij	
  Vinkeveen,	
  Abcoude,	
  twintig	
  kilometer	
  onder	
  
Amsterdam.	
  Joke	
  is	
  daar	
  geboren	
  en	
  we	
  hebben	
  er	
  veertig	
  jaar	
  gewoond.	
  Onze	
  
dochter,	
  kleindochter	
  en	
  schoonzoon	
  wonen	
  in	
  Zuidlaren.	
  Zodoende	
  hebben	
  we	
  
gezegd:	
  we	
  willen	
  deze	
  kant	
  op.	
  Ons	
  huis	
  heeft	
  vijf	
  jaar	
  te	
  koop	
  gestaan	
  in	
  
Baambrugge,	
  het	
  is	
  in	
  december	
  verkocht	
  en	
  toen	
  zijn	
  we	
  op	
  pad	
  gegaan	
  en	
  
kwamen	
  hier.	
  We	
  waren	
  meteen	
  verliefd	
  op	
  dit	
  huis,	
  qua	
  ruimte,	
  gelijkvloers,	
  ik	
  
heb	
  een	
  onderbeenprothese,	
  dus	
  ja,	
  Geweldig.	
  

Ja	
  ,	
  schitterend	
  zei	
  u	
  ook.	
  Wat	
  is	
  dan	
  zo	
  schitterend?	
  
Joke:	
  de	
  omgeving,	
  de	
  rust.	
  De	
  gemoedelijkheid	
  van	
  de	
  mensen.	
  Je	
  voelt	
  je	
  gelijk	
  
thuis.	
  Dat	
  is	
  een	
  heel	
  fijn	
  gevoel.	
  Ik	
  heb	
  geen	
  heimwee..	
  
Hans:	
  We	
  vinden	
  het	
  hier	
  geweldig.	
  De	
  tuin,	
  het	
  huis.	
  We	
  zijn	
  op	
  andere	
  adressen	
  
geweest	
  in	
  Zuidlaren	
  en	
  Kropswolde,	
  maar	
  dit	
  was	
  het	
  meteen.	
  

Zeegse	
  is	
  nog	
  kleiner	
  dan	
  Baambrugge.	
  Algemene	
  voorzieningen	
  zijn	
  hier	
  
niet.	
  

Joke:	
  In	
  Baambrugge	
  is	
  een	
  supermarktje	
  en	
  een	
  slager,	
  een	
  pizzeria	
  en	
  een	
  
snackbar,	
  maar	
  meer	
  hebben	
  we	
  daar	
  ook	
  niet.	
  

Maar	
  hier	
  heb	
  je	
  niets	
  op	
  dat	
  gebied.	
  
Hans:	
  Hier	
  komt	
  de	
  SRV	
  wagen,	
  elke	
  woensdag,	
  maar	
  daar	
  doen	
  we	
  nog	
  even	
  niets	
  
mee.	
  We	
  staan	
  ook	
  nog	
  zelf	
  op	
  de	
  markt.	
  Vrijdag	
  en	
  zaterdag	
  in	
  het	
  westen.	
  We	
  
gaan	
  vrijdag	
  om	
  half	
  vijf	
  weg	
  en	
  dan	
  rijden	
  we	
  naar	
  Amstelveen,	
  daar	
  staan	
  we	
  op	
  
de	
  markt.	
  Dan	
  blijven	
  we	
  slapen	
  in	
  Wilnis.	
  De	
  volgende	
  dag	
  gaan	
  we	
  naar	
  
Amsterdam,	
  daar	
  staan	
  we	
  op	
  een	
  biologische	
  markt.	
  Zaterdagmiddag	
  om	
  vijf	
  uur	
  
gaan	
  we	
  weer	
  naar	
  het	
  vakantieoord.	
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Je	
  staat	
  op	
  de	
  markt	
  met	
  olijfolie	
  en	
  mosterd	
  etc.	
  
Kun	
  je	
  daar	
  wat	
  meer	
  over	
  vertellen?	
  

We	
  hebben	
  olijfolie	
  uit	
  heel	
  veel	
  landen.	
  Mensen	
  kunnen	
  proeven.	
  We	
  tappen	
  zelf	
  
de	
  flessen	
  voor	
  de	
  mensen.	
  En	
  we	
  hebben	
  ook	
  andere	
  delicatessen.	
  We	
  hebben	
  
een	
  heel	
  groot	
  assortiment.	
  

Maar	
  ik	
  ga	
  niet	
  naar	
  een	
  markt	
  in	
  Amsterdam.	
  Hoe	
  kom	
  ik	
  dan	
  aan	
  zo’n	
  
olie	
  van	
  jullie?	
  

Joke:	
  we	
  zijn	
  van	
  plan	
  om	
  1	
  x	
  per	
  week	
  op	
  woensdagmiddag	
  hier	
  aan	
  de	
  Goldakkers	
  
open	
  te	
  zijn.	
  Mensen	
  kunnen	
  natuurlijk	
  ook	
  altijd	
  even	
  bellen	
  om	
  een	
  afspraak	
  te	
  
maken.	
  
Hans:	
  1x	
  per	
  maand,	
  op	
  zondag,	
  staan	
  we	
  op	
  de	
  biologische	
  markt	
  in	
  Groningen.	
  
We	
  staan	
  ook	
  op	
  de	
  Kerstmarkt	
  in	
  Vries.	
  

Jullie	
  wonen	
  hier	
  nu	
  een	
  aantal	
  maanden.	
  Zijn	
  er	
  ook	
  zaken,	
  die	
  jullie	
  
gemist	
  hebben?	
  

Joke:	
  eigenlijk	
  niet,	
  nog	
  niet.	
  Omdat	
  je	
  altijd	
  in	
  een	
  kleine	
  gemeenschap	
  hebt	
  
gewoond,	
  deed	
  ik	
  de	
  boodschappen	
  altijd	
  al	
  een	
  dorp	
  verderop.	
  We	
  gaan	
  veel	
  naar	
  
Vries.	
  
Hans:	
  ik	
  zit	
  op	
  fysiosport,	
  ook	
  in	
  Vries.	
  
Joke:	
  en	
  ik	
  zit	
  op	
  een	
  koor	
  in	
  Vries.	
  We	
  hebben	
  een	
  goed	
  contact	
  met	
  de	
  buren	
  
en…we	
  hebben	
  vijf	
  kinderen	
  voor	
  Sint	
  Maarten	
  gehad.	
  Heel	
  leuk.	
  
	
  



	
  

12	
  

	
  
Weet	
  u	
  het	
  nog?	
  Die	
  heerlijke	
  uiensoep	
  van	
  Lilian?	
  En	
  die	
  overheerlijke	
  citroentaart?	
  
We	
  vinden	
  het	
  fijn	
  dat	
  Lilian	
  Niesters	
  de	
  recepten	
  met	
  ons	
  wil	
  delen!	
  Eet	
  smakelijk!	
  
	
  
Recept	
  uiensoep	
  (	
  6	
  personen	
  )	
  
	
  
Ingrediënten:	
  

2	
  eetlepels	
  boter/250	
  g	
  rode	
  uien	
  in	
  halve	
  ringen	
  gesneden/	
  
250	
  g	
  gewone	
  uien	
  in	
  halve	
  ringen	
  gesneden	
  
500	
  ml	
  kippenbouillon	
  van	
  tablet/500	
  ml	
  runderbouillon	
  van	
  tablet	
  
60	
  ml	
  rode	
  wijn/halve	
  eetlepel	
  worcestersaus	
  
2	
  takjes	
  peterselie/1	
  takje	
  tijm/1	
  klein	
  laurierblad/1/2	
  eetlepel	
  
balsamicoazijn/zout	
  en	
  vers	
  gemalen	
  peper	
  naar	
  smaak	
  

Bereidingswijze	
  
In	
  een	
  pan	
  op	
  een	
  matig	
  hoog	
  vuur	
  de	
  boter	
  smelten	
  en	
  daarin	
  de	
  ui	
  onder	
  
frequent	
  roeren	
  bakken	
  tot	
  de	
  ui	
  gekarameliseerd	
  is.	
  Kippenbouillon,	
  
runderbouillon,	
  rode	
  wijn	
  en	
  worcestersaus	
  toevoegen.	
  Peterselie,	
  tijm	
  en	
  
laurierblad	
  met	
  keukengaren	
  tot	
  een	
  bundeltje	
  maken	
  en	
  aan	
  de	
  pan	
  toevoegen,	
  
20	
  minuten	
  op	
  een	
  middelhoog	
  vuur	
  laten	
  sudderen	
  af	
  en	
  toe	
  roeren.	
  
Kruidenbuiltje	
  verwijderen	
  en	
  weggooien.	
  Het	
  vuur	
  laag	
  zetten,	
  balsamicoazijn	
  
toevoegen	
  en	
  op	
  smaak	
  brengen	
  met	
  zout	
  en	
  peper.	
  
Tip:	
  
Schep	
  de	
  soep	
  in	
  vuurvaste	
  kommen,	
  leg	
  er	
  stevig	
  wittebrood	
  met	
  kaas	
  op	
  en	
  
gratineer	
  dit	
  onder	
  de	
  grill.	
  
	
  
Recept	
  citroentaart	
  
	
  
biscuitdeeg:	
  
3	
  eieren/75	
  g	
  suiker/45	
  g	
  bloem/15	
  g	
  maïzena	
  
	
  
Verwarm	
  de	
  oven	
  voor	
  op	
  180	
  C.	
  Beboter	
  de	
  springvorm	
  (	
  24	
  -­‐	
  26	
  cm)	
  ,	
  leg	
  er	
  een	
  
op	
  maat	
  geknipt	
  stuk	
  bakpapier	
  in	
  en	
  beboter	
  dit	
  ook.	
  De	
  eieren	
  breken	
  en	
  met	
  de	
  
suiker	
  kloppen	
  tot	
  een	
  schuimige	
  massa,	
  die	
  als	
  een	
  dikke	
  band	
  van	
  de	
  klopper	
  
afvloeit.	
  De	
  bloem	
  en	
  maïzena	
  boven	
  de	
  kom	
  zeven.	
  Het	
  geheel	
  	
  op	
  de	
  laagste	
  
mixerstand	
  zo	
  kort	
  mogelijk	
  door	
  elkaar	
  roeren.	
  Onmiddellijk	
  het	
  deeg	
  in	
  de	
  vorm	
  
uitstrijken	
  en	
  het	
  bakblik	
  in	
  de	
  oven	
  plaatsen.	
  Het	
  deeg	
  in	
  ongeveer	
  20	
  minuten	
  
gaar	
  laten	
  worden.	
  Het	
  deeg	
  is	
  gaar	
  als	
  het	
  van	
  de	
  randen	
  loslaat	
  en	
  licht	
  verend	
  is	
  
als	
  je	
  er	
  met	
  een	
  vinger	
  op	
  drukt.	
  Haal	
  het	
  deeg	
  uit	
  de	
  oven.	
  Maak	
  de	
  randen	
  los	
  
met	
  een	
  mes	
  en	
  open	
  de	
  rand	
  van	
  de	
  springvorm.	
  Keer	
  het	
  deeg	
  om	
  op	
  een	
  rooster	
  
en	
  trek	
  voorzichtig	
  het	
  bakpapier	
  eraf.	
  Laat	
  het	
  deeg	
  afkoelen.	
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citroensiroop:	
  
125	
  ml	
  limoncello/125	
  ml	
  water/50	
  g	
  suiker/100	
  ml	
  citroensap	
  
	
  
Kook	
  een	
  siroop	
  van	
  de	
  limoncello,	
  water,	
  suiker	
  en	
  het	
  citroensap	
  (verhitten	
  tot	
  de	
  
suiker	
  is	
  opgelost).	
  Laat	
  alles	
  tot	
  op	
  kamertemperatuur	
  afkoelen.	
  
	
  
Citroen	
  crème:	
  
400	
  ml	
  slagroom/60	
  g	
  poedersuiker/500	
  g	
  mascarpone	
  
1	
  pot	
  lemoncurd	
  (1pot	
  =	
  320	
  g)	
  te	
  koop	
  bij	
  AH	
  
	
  
Sla	
  de	
  slagroom	
  stijf	
  met	
  de	
  poedersuiker.	
  Roer	
  de	
  mascarpone	
  en	
  de	
  pot	
  
lemoncurd	
  	
  los	
  en	
  voeg	
  toe	
  aan	
  de	
  slagroom.	
  Meng	
  alles	
  tot	
  een	
  glad	
  geheel.	
  

	
  
Voor	
  de	
  afwerking:	
  
extra	
  lemoncurd/1zakje	
  amandelen/200	
  g	
  lange	
  vingers	
  

	
  
Leg	
  het	
  biscuitdeeg	
  terug	
  in	
  de	
  springvorm.	
  Smeer	
  een	
  dun	
  laagje	
  lemoncurd	
  op	
  
het	
  deeg	
  en	
  daarop	
  1/3	
  deel	
  van	
  de	
  citroen	
  crème.	
  Doop	
  de	
  lange	
  vingers	
  in	
  de	
  
citroensiroop	
  en	
  leg	
  ze	
  op	
  de	
  citroen	
  crème.	
  Besprenkel	
  de	
  lange	
  vingers	
  met	
  
siroop.	
  Leg	
  hier	
  weer	
  1/3	
  deel	
  van	
  de	
  citroen	
  crème	
  op.	
  Zet	
  dit	
  minimaal	
  5	
  uur	
  in	
  de	
  
koelkast	
  (	
  liefst	
  een	
  nacht).	
  	
  Rooster	
  de	
  amandelen	
  in	
  een	
  droge	
  koekenpan.	
  Snij	
  
met	
  een	
  mes	
  de	
  taart	
  los	
  en	
  maak	
  de	
  rand	
  van	
  de	
  vorm	
  los.	
  Versier	
  de	
  taart	
  met	
  de	
  
amandelen,	
  de	
  overgebleven	
  citroen	
  crème	
  en	
  lemoncurd.	
  



	
  

14	
  

	
  

‘Dit	
  is	
  toch	
  wel	
  een	
  bijzonder	
  ooievaarsjong!’	
  	
  
Ingezonden	
  door	
  fam.	
  Weering,	
  Hoofdweg	
  27a	
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Beste	
  buurtbewoners,	
  	
  
	
  
We	
  hebben	
  vorig	
  jaar	
  zoveel	
  leuke	
  reacties	
  mogen	
  ontvangen	
  m.b.t.	
  onze	
  
deelname	
  aan	
  de	
  ‘Carbage	
  Run	
  winter-­‐editie’,	
  dat	
  we	
  nu	
  hebben	
  besloten	
  een	
  
stukje	
  te	
  schrijven	
  in	
  het	
  Zeegser	
  Loopje.	
  
De	
  ‘Carbage	
  Run’	
  is	
  een	
  toertocht	
  met	
  oude	
  auto's,	
  die	
  geen	
  hogere	
  marktwaarde	
  
mogen	
  hebben	
  dan	
  €500,-­‐	
  en	
  niet	
  jonger	
  mogen	
  zijn	
  dan	
  van	
  1998.	
  Het	
  is	
  de	
  
bedoeling	
  om	
  je	
  auto	
  zo	
  leuk	
  mogelijk	
  op	
  te	
  pimpen,	
  waardoor	
  je	
  de	
  meest	
  
creatieve	
  en	
  uitzinnige	
  creaties	
  aan	
  de	
  start	
  krijgt.	
  Wij	
  hebben	
  geprobeerd	
  om	
  van	
  
een	
  Audi	
  100	
  een	
  Dodge	
  charger	
  uit	
  de	
  serie	
  ‘The	
  dukes	
  of	
  hazzard’	
  te	
  maken.	
  We	
  
vinden	
  zelf	
  dat	
  hij	
  goed	
  gelukt	
  is.	
  
De	
  rally	
  gaat	
  niet	
  om	
  snelheid	
  maar	
  om	
  creativiteit.	
  Zo	
  krijgen	
  we	
  elke	
  dag	
  aan	
  de	
  
start	
  nieuwe	
  opdrachten	
  voor	
  die	
  dag	
  uitgereikt	
  inclusief	
  een	
  beknopte	
  route	
  voor	
  
die	
  dag.	
  De	
  opdrachten	
  variëren	
  van	
  ‘je	
  auto	
  ingraven	
  in	
  de	
  sneeuw’	
  tot	
  een	
  ritje	
  op	
  
een	
  sneeuwscooter	
  maken.	
  De	
  opdrachten	
  leg	
  je	
  vast	
  met	
  een	
  camera	
  en	
  de	
  foto’s	
  
laat	
  je	
  ‘s	
  avonds	
  aan	
  de	
  jurytafel	
  zien.	
  Hier	
  krijg	
  je	
  punten	
  voor.	
  Met	
  de	
  winter-­‐
editie	
  doen	
  250	
  teams	
  mee	
  met	
  minimaal	
  2	
  deelnemers.	
  
Wij	
  zijn	
  vorig	
  jaar	
  geëindigd	
  op	
  een	
  gedeelde	
  22e	
  plaats,	
  iets	
  wat	
  we	
  dit	
  jaar	
  
proberen	
  te	
  evenaren.	
  Sommigen	
  van	
  jullie	
  hebben	
  vast	
  al	
  opgemerkt,	
  dat	
  de	
  auto	
  
(the	
  general),	
  uit	
  zijn	
  zomerslaap	
  is	
  gehaald.	
  We	
  zijn	
  momenteel	
  druk	
  bezig	
  om	
  
hem	
  weer	
  klaar	
  te	
  krijgen	
  (na	
  een	
  weekje	
  Carbage	
  Run	
  heeft	
  hij	
  flink	
  wat	
  te	
  
verduren	
  gehad).	
  Wij	
  zijn	
  in	
  Hardenberg	
  gestart	
  met	
  brand	
  in	
  de	
  auto,	
  waardoor	
  
nagenoeg	
  alle	
  gadgets	
  onbruikbaar	
  zijn	
  geworden.	
  Hij	
  heeft	
  de	
  reis	
  van	
  4000	
  km	
  
door	
  de	
  sneeuw	
  redelijk	
  goed	
  doorstaan.	
  	
  
Gingen	
  de	
  eerdere	
  edities	
  door	
  Oostenrijk,	
  Italië	
  en	
  Slovenië,	
  nu	
  gaan	
  we	
  in	
  
februari	
  ons	
  geluk	
  beproeven	
  in	
  de	
  Scandinavische	
  landen.	
  Dit	
  houdt	
  in	
  dat	
  we	
  
geen	
  echte	
  bergpassen	
  zullen	
  tegenkomen,	
  maar	
  wel	
  meer	
  ijzige	
  kou.	
  Het	
  kan	
  in	
  
februari	
  een	
  gevoelstemperatuur	
  geven	
  van	
  een	
  -­‐20	
  graden	
  Celsius.	
  Dit	
  wordt	
  dus	
  
een	
  heel	
  andere	
  editie	
  dan	
  voorgaande	
  jaren,	
  maar	
  wij	
  hopen	
  minstens	
  net	
  zo’n	
  
leuk.	
  The	
  Carbage	
  Run	
  start	
  op	
  23	
  februari	
  2015	
  in	
  Emmen	
  en	
  eindigt	
  5	
  dagen	
  later	
  
in	
  Norrkoping	
  Zweden.	
  Wij	
  zijn	
  te	
  volgen	
  via	
  Facebook	
  en	
  Twitter	
  en	
  zullen	
  ons	
  
uiterste	
  best	
  doen	
  om	
  elke	
  avond	
  een	
  uitgebreid	
  reisverslag	
  te	
  maken.	
  Dit	
  hangt	
  af	
  
van	
  de	
  beschikbare	
  WiFi	
  en	
  finish	
  tijd.	
  	
  
Heeft	
  u	
  nog	
  vragen,	
  stel	
  ze	
  ons	
  gerust.	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groet:	
  	
  
Ingmar	
  en	
  Evelien	
  van	
  der	
  Woude	
  
Team	
  9483	
  
www.Carbage	
  Run.nl 
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ingezonden	
  
	
  
Geacht	
  VDBZ	
  bestuur,	
  
Het	
  Zeegser	
  loopje	
  van	
  maart	
  2014	
  meldt:	
  	
  
Onze	
  3	
  grootste	
  successen:	
  1.	
  aanpassing	
  van	
  de	
  Hoofdweg	
  
	
  
SUCCES,	
  HOEZO	
  SUCCES	
  ???!	
  
In	
  elk	
  geval	
  niet	
  voor	
  de	
  aanwonenden	
  van	
  de	
  plateaus.	
  Hun	
  woongenot	
  is	
  er	
  door	
  
afgenomen,	
  mogelijk	
  ook	
  de	
  waarde	
  van	
  hun	
  huizen.	
  Zij	
  zitten	
  zo	
  nu	
  en	
  dan	
  van	
  
schrik	
  rechtovereind	
  in	
  bed.	
  Van	
  's	
  morgens	
  heel	
  vroeg	
  tot	
  's	
  avonds	
  heel	
  laat	
  
dendert	
  het	
  verkeer	
  met	
  hoge	
  snelheid	
  over	
  de	
  plateaus.	
  
En	
  er	
  komt	
  heel	
  veel	
  zwaar	
  verkeer	
  door	
  ons	
  dorp.	
  Vrachtwagens,	
  auto's	
  met	
  
aanhanger,	
  tractoren,	
  ander	
  landbouwverkeer	
  en	
  legervoertuigen.	
  
Het	
  boldert,	
  dreunt	
  en	
  klettert	
  dat	
  het	
  een	
  lieve	
  lust	
  is.	
  	
  Nou	
  ja,	
  lieve...........?	
  
Twee	
  maal	
  hebben	
  wij	
  (Pasop,	
  Venema	
  en	
  Hardonk)	
  een	
  brief	
  geschreven	
  aan	
  B&W	
  
met	
  het	
  verzoek	
  de	
  plateaus	
  te	
  verwijderen.	
  Hun	
  reactie	
  was	
  voorspelbaar,	
  maar	
  
voor	
  ons	
  teleurstellend.	
  Zij	
  zijn	
  van	
  mening	
  dat	
  de	
  plateaus	
  aan	
  het	
  doel	
  
beantwoorden	
  en	
  dat	
  het	
  nu	
  veilig	
  is	
  in	
  Zeegse.	
  
VEILIG,	
  HOEZO	
  VEILIG???!	
  
Ondanks	
  alle	
  dure	
  maatregelen	
  wordt	
  er	
  nog	
  steeds	
  veel	
  te	
  hard	
  gereden.	
  
Misschien	
  soms	
  wel	
  agressiever.	
  60	
  km/uur	
  is	
  heel	
  normaal	
  en	
  80	
  is	
  prachtig.	
  
Voetgangers	
  worden	
  kennelijk	
  als	
  lastig	
  op	
  de	
  weg	
  ervaren.	
  Meerdere	
  van	
  hen	
  
hebben	
  tijdens	
  het	
  wandelen,	
  joggen	
  en	
  hond	
  uitlaten	
  de	
  autospiegels	
  rakelings	
  
langs	
  hun	
  arm	
  voelen	
  gaan.	
  Wegversmallingen,	
  drempels	
  en	
  plateaus	
  helpen	
  niet	
  
om	
  de	
  snelheid	
  te	
  verlagen.	
  Men	
  remt	
  hooguit	
  even	
  af	
  om	
  vervolgens	
  weer	
  een	
  
extra	
  straal	
  gas	
  te	
  geven.	
  De	
  enige	
  maatregel	
  die	
  helpt	
  is	
  via	
  de	
  portemonnee.	
  Dus	
  
camera's	
  of	
  flitspalen.	
  In	
  ieder	
  geval	
  veelvuldige	
  controle.	
  Volgens	
  B&W	
  	
  zijn	
  
camera's	
  en	
  flitsers	
  een	
  zaak	
  van	
  het	
  OM.	
  Verder	
  meldde	
  B&W	
  dat	
  haar	
  enige	
  
aanspreekpunt	
  in	
  dit	
  geval	
  alleen	
  ‘Dorpsbelangen’	
  is.	
  Daarom	
  ons	
  verzoek	
  om	
  
aandacht	
  te	
  hebben	
  voor	
  ons	
  probleem	
  en	
  het	
  gesprek	
  hierover	
  toch	
  weer	
  aan	
  te	
  
gaan	
  met	
  hen.	
  
	
  
Bij	
  voorbaat	
  onze	
  dank.	
  
	
  
Mede	
  namens:	
  Rinus	
  en	
  Greet	
  Pasop,	
  Hoofdweg	
  1a;	
  Jan	
  en	
  Ina	
  Venema,	
  Hoofdweg	
  
1b,	
  Reinder	
  en	
  Ria	
  Hilbrands,	
  	
  Goldakkers	
  1	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groet,	
  Auk	
  Hardonk,	
  Goldakkers	
  2	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
P.S.	
  Een	
  ander	
  probleem	
  van	
  de	
  plateaus	
  bleek	
  onlangs	
  bij	
  hevige	
  regenval.	
  
Ter	
  hoogte	
  van	
  de	
  inrit	
  van	
  Hoofdweg	
  1a	
  ontstond	
  een	
  "zwembad"	
  over	
  	
  
de	
  volle	
  breedte	
  van	
  de	
  weg.	
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De Sint was weer in Zeegse, op 3 december deze keer! 
	
  
20	
  kinderen	
  in	
  de	
  leeftijd	
  3	
  t/m	
  10	
  
jaar	
  zijn	
  aanwezig	
  en	
  hebben	
  zich	
  
voortreffelijk	
  vermaakt	
  met	
  de	
  echte	
  
Sinterklaas,	
  die	
  wel	
  van	
  een	
  grapje	
  
houdt	
  met	
  zijn	
  hoofdpiet.	
  Helaas	
  
moet	
  de	
  hoofdpiet	
  even	
  aan	
  de	
  kant	
  
zitten	
  omdat	
  hij	
  te	
  vrij	
  wordt,	
  maar	
  
onze	
  dorpsgenoot	
  Sven	
  heeft	
  hem	
  
keurig	
  vervangen.	
  	
  
Na	
  alle	
  persoonlijke	
  gesprekken	
  met	
  
de	
  kinderen	
  (wat	
  weet	
  die	
  Sint	
  veel	
  zeg),	
  is	
  er	
  tijdens	
  het	
  uitdelen	
  van	
  cadeaus	
  
gelegenheid	
  voor	
  vragen	
  aan	
  de	
  Sint.	
  De	
  meeste	
  vragen	
  gaan	
  over	
  de	
  leeftijd	
  van	
  
de	
  Sint	
  en	
  van	
  zijn	
  paard,	
  die	
  helaas	
  niet	
  aanwezig	
  is.	
  	
  
Al	
  met	
  al	
  een	
  leuke	
  middag	
  en	
  veel	
  blije	
  gezichten.	
  	
  
(Foto’s	
  opvragen	
  bij	
  Klaas	
  Hooijer	
  is	
  mogelijk)	
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NOG	
  GEEN	
  LID?	
  
	
  
Dat	
  kan	
  natuurlijk	
  nog	
  steeds.	
  
Wilt	
  u	
  de	
  Vereniging	
  Dorpsbelangen	
  
Zeegse	
  steunen,	
  wilt	
  u	
  meedenken,	
  
praten	
  en	
  beslissen	
  over	
  uw	
  dorp,	
  maak	
  
dan	
  uw	
  lidmaatschapsbijdrage	
  over	
  op	
  
NL45	
  INGB	
  0001	
  2212	
  16	
  
t.a.v.	
  Vereniging	
  Dorpsbelangen	
  Zeegse	
  
De	
  kosten	
  van	
  het	
  lidmaatschap	
  zijn	
  voor	
  
het	
  eerste	
  gezinslid	
  €	
  10,-­‐	
  ,	
  
Voor	
  het	
  2e	
  en	
  elk	
  volgend	
  gezinslid	
  €	
  2,-­‐.	
  
	
  
	
  
 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Bestuursleden	
  
Erik	
  Nieswaag	
   	
  	
   niesw004@planet.nl	
   	
   tel	
  543696	
  
Geja	
  van	
  Zuiden	
   	
  	
   gejavz@live.nl	
   	
   	
   tel	
  544358	
  
Morijn	
  Bourgonje	
   morijnbourgonje@gmail.com	
   tel	
  543332	
  
Ingmar	
  van	
  de	
  Woude	
   ikwoude@gmail.com	
   	
   tel	
  0651389658	
   	
  
	
  
Taakverdeling:	
  

• Feestcommissie:	
  	
  
Klaas	
  Hooijer,	
  Ingmar	
  van	
  de	
  Woude,	
  Stien	
  Veenstra	
  

• Historische	
  commissie:	
  	
  
Alian	
  Speelman,	
  Reg	
  Mulder,	
  Fenny	
  Mesander,	
  Arend	
  Arends,	
  Wietse	
  
Homan,	
  Geja	
  van	
  Zuiden	
  

• Verkeerscommissie:	
  	
  
Jan	
  Sikkema,	
  Hans-­‐Paul	
  Riemsma,	
  Klaas	
  Hooijer,	
  Morijn	
  Bourgonje	
  

• Oliebollenbakcommissie:	
  Erik	
  Nieswaag	
  en	
  andere	
  vrijwilligers	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


